
Voor jou ("mijn cliënt") 
 

Ik heb zo mijn ideeën   

over wie jij bent,  

maar ik heb geen idee  

wie jij zou kunnen zijn.  

 

Wie zou jij kunnen zijn,  

als ik de dingen anders deed ?  

Als ik jou aansprak als mijn gelijke,  

als ik niet jouw verzorger, maar jouw vriend  

zou willen zijn ?  

Als ik samen met jou op zoek ging naar jou  

in plaats van betweterig alleen ?  

Als ik de tijd nam om jou te voelen, te horen en te 

 zien,  

wie zou jij dan kunnen zijn ?  

 

Wie zou jij kunnen zijn,  

als ik niet langer zou rennen  

om alles gedaan te krijgen,  

maar als ik even de tijd nam  

om naast je te zitten,  

gewoon omdat ik dat graag wil ?  

 

Ik weet al, dat jij zoveel meer bent,  

dan ik op dit moment kan zien.  

Maar wie moet ik zijn en hoe moet ik kijken  

om niet alleen te ontdekken wie jij zou kunnen zijn,  

maar om echt te begrijpen wie jij nu al bent...  
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